
 

De Christengemeenschap 
De Kristenmienskip  

programma en agenda maart – juni 2026 

Digitaal bericht 
Ons gemeentebericht is digitaal. Als je geabonneerd bent op het bericht en je e-mailadres ons bekend is sturen wij 
je een kennisgeving wanneer er een nieuw bericht klaar staat of als er belangrijke wijzigingen of updates zijn. Een 
extract van dit gemeentebericht staat op de website en is daar dus altijd te vinden. Daarnaast wordt er, sinds deze 
zomer, ook weer een gedrukt gemeentebericht verspreid. 

Van het convent 
Het is dit jaar in ons deel van het land nog een flinke tijd koud geweest. Snijdende oostenwind, vorst, dan weer 
sneeuw of ijzel. Maar nu spreken de lenteboden om ons heen: het gezang van mezen, merels, vinken in de 
ochtend, de bloei van de crocus, narcis en het speenkruid. Ze roepen je de naderende lente toe. Maar wanneer je 
in maart de binnenwereld van de cultusruimte betreedt, zie je aan het altaar het zwart. Een blik in die 
binnenwereld laat je steeds “onder de oppervlakte” zien. En die blik laat ons in deze tijd weten dat in het uiterlijke, 
ook in de groei en bloei, het sterven en de dood aanwezig zijn. Aan die wereld van ontstaan én vergaan  hebben 
wij deel als aardemens. Maar je blik kan opstijgen, boven het altaar, naar Christus die ons, met zijn dood en 
opstanding, dóór die wereld van het sterven en de dood wil leiden. Met de kracht van de “leraar van de 
mensenliefde” in de ziel kan je als mens dingen doen die onvergankelijkheid in zich dragen, al lijken die kiempjes 
nog zo klein en lijkt het wereldgebeuren nog zo groot. Zo kunnen we met het feest van de Opstanding, met Pasen, 
onze vreugde met die van de volop uitbottende natuur laten samenklinken. Wanneer met de herfst het sterven en 
de dood in de natuur duidelijk zichtbaar wordt, weten we dat daarin de kiemen voor het volgend jaar gelegd 
worden. Zo mag je ook voelen en weten dat in ieder mensenleven iets gezaaid wordt voor de eeuwigheid. 
 
Een gezegende Paastijd gewenst, 
         Bart Hessen 

Dienstenrooster 
Diensten in de weekeinden: 
Mensenwijdingsdiensten worden gehouden op de eerste en de derde zondag van de maand (om 10.30 u).  
De zondagsdienst voor kinderen wordt gehouden op de eerste zondag van de maand (om 9.45 u), behalve in de 
kersttijd en de zomervakantie. 
Als een maand een 5e zondag heeft, wordt per keer bekeken of er dat weekend een dienst op zaterdag of op 
zondag zal zijn. 
Diensten op de weekdagen 
Deze diensten worden om de week op woensdag gehouden, steeds op de woensdagen voorafgaand aan een 
dienst op de zondag. Deze diensten beginnen om 9.30 uur. 

Activiteiten na de mensenwijdingsdienst op zondag  
Op de derde zondag van de maand is er, na de mensenwijdingsdienst en na een pauze met koffie en thee in de 
gemeentezaal, vanaf 12.00 uur gelegenheid tot gesprek rond een gegeven thema. Dit duurt tot uiterlijk 12.45 u. 



Op de eerste zondag van de maand, na de zondagsdienst voor kinderen en de mensenwijdingsdienst, is er ruimte 
voor ontmoeting bij koffie en thee in de gemeentezaal. 
Uiteraard is er geen enkele verwachting of verplichting ten aanzien van deelname aan activiteiten na de 
mensenwijdingsdienst: iedereen is vrij om al dan niet aan activiteiten of diensten deel te nemen. 

Gebeds- en stiltemoment op de maandag 
Iedere maandag, om 11.00 uur 
N.B. valt uit op 30 maart (maandag in de Stille Week) en 25 mei (2e Pinksterdag) i.v.m. de mensenwijdingsdienst op 
die dagen. 
 
De vredesmeditatie is 3 jaar geleden begonnen toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak. Sinds deze tijd komen elke 
maandag een aantal mensen in de Galileakapel bij elkaar om met elkaar te mediteren .  
Inmiddels is “de harde kern” uitgebreid met één persoon.  We streven ernaar om de meditatie altijd door te laten 
ook al kan maar één persoon aanwezig zijn.  
De meditatie is elke maandag, begint om 11 uur en duurt een 30 minuten. Op de laatste maandag van de maand 
gaat het groepje met elkaar koffiedrinken in de gemeenteruimte. De gesprekken die ontstaan ervaart de groep als 
verbindend en als verdieping van thema’s die spelen in de maatschappij en in ieder persoonlijk. De bijeenkomst 
duurt ongeveer een uur.  
Mensen voor wie deelname elke week niet mogelijk of te bezwaarlijk is, zijn ook van harte welkom om incidenteel 
mee te doen aan de meditatie en het maandelijkse gesprek.  

Afwezigheid van de geestelijke  
Bart Hessen is afwezig van 20 t/m 22 april (synode Zeist), 24 t/m 26 april (kampstafweekend) en van 14 t/m 16 mei 
(Hemelvaartskamp). In die perioden kunt u op zijn mobiele nummer (06-21638394) een boodschap achterlaten en 
wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Tentoonstelling in de gemeentezaal 
In de komende periode kunnen we genieten van de schilderijen van Edith Schaap. Edith zelf schrijft hierover: 
 
Toen Tineke  me vroeg om de exposeren was ik verrast, omdat ik het schilderen en exposeren uit een ander leven 
leek te komen. Niet dat ik helemaal niet meer schilderde, maar omdat ik het niet meer zo serieus nam. Maar het 
opende mijn ogen weer voor mijn schilderijen.  
Het gaat meestal over kleur en over bloemen. Ik probeer een stemming weer te geven. 
Het hoeft niet realistisch te zijn. Het is gewoon een gevoel van schoonheid wat ik wil laten zien. 

Edith Schaap 

Diensten en activiteiten in de Stille Week en met Pasen 
Op zaterdag 28 maart, om 10.00 uur, wordt het paasgraan gezaaid met de peuters en kleuters. 
Dit jaar zijn er in de Stille Week mensenwijdingsdiensten in Leeuwarden op maandag 30 maart, woensdag 1 april 
en vrijdag 3 april (Goede Vrijdag)., steeds om 11.30 uur. Na de diensten is er op deze dagen gelegenheid tot 
gesprek rond het thema van Het Offer. 
Op Goede Vrijdag, 3 april, is er om 15.00 uur de lezing van het Lijdensevangelie volgens Mattheüs. 
Op Eerste Paasdag, 5 april, is er om 9.00 uur een paasontbijt voor het hele gezin, gevolgd om 9.45 uur door de 
paasdienst voor kinderen. Na de mensenwijdingsdienst van 10.30 uur is er een feestelijke paas-potluck. 
Op zondag 12 april is er om 10.00 uur een paastuintje met paasgrot voor de kinderen.  

Onregelmatigheden in het dienstenrooster in de komende periode 
Op zondag 31 mei (5e weekend van de maand) is er een extra mensenwijdingsdienst om 10.30 uur, met daarna 
gelegenheid tot een nieuwe blik op het Triniteits-epistel. 
 



Samen schilderen: een kunstzinnige verkenning van de kleuren tijdens de jaarfeesten van 
de Christengemeenschap door het jaar 2025/26 
We bieden de komende tijd een kunstzinnige activiteit aan, op een aantal zaterdagmiddagen,  
om ons actief, middels zelf te schilderen, te verdiepen in de kleuren die we bij elk jaarfeest zien. 
Daarbij maken we o.a. gebruik van het werkboek wat is uitgegeven bij het boek “Kleuren in de cultus”  
van Ans van Capellen en Marie Hélène van Tol.  
 
De data zijn: zaterdag 25 april (Paastijd), zaterdag 30 mei (Pinksteren). 
 
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Techniek: nat-in-nat schilderen met aquarelverf  
Kosten: 12,50 euro per keer  
Plaats: Gemeenteruimte Christengemeenschap Leeuwarden 
Door: Tineke Kelder en Bart Hessen 
Graag opgeven bij Tineke Kelder 06-83972168 (Whatsapp) of mail naar c.kelder@kpnplanet.nl 

De vraag van Pilatus 
Woensdag 25 maart, 18.30 uur 
Een toneelstuk van Johannes Heymann-Mathwich, 
gespeeld door leden van de Pilatus WErKgROEP, Eindhoven 
 
Het toneelstuk "De vraag van Pilatus" laat ons een zoeken zien. Een aftasten en delen van de vraag "Wat is 
waarheid?". Een vraag naar handelen: uit het geweten of uit vrees? 
 
Duur: plm. 90 minuten. Na het stuk geen applaus, maar een paar minuten stilte. 
Aansluitend is er gelegenheid tot gesprek in de gemeentezaal. 
Vrijwillige bijdrage is welkom 
 
 Verdere informatie over het stuk, de auteur en de spelersgroep vindt u op 
https://antroposofie-eindhoven.nl/wegwijzer/x-zang-toneel-muziek-spraak-beweging/toneel-de-pilatus-werk-
groep/ 

Zaaien van het Paasgraan 
Zaterdag 28 maart, 10.00 uur 
“Aarde wil een akker zijn” 
Op deze zaterdag vóór het begin van de Stille Week wordt met de peuters en kleuters het Paasgraan gezaaid. 
De harde korrels in de donkere aarde, ze slapen slechts om te ontwaken. Hoe ziet het er op Paasmorgen uit? 

Thema in de Stille Week: het Offer 
Maandag 30 maart, woensdag 1 april, vrijdag 3 april (Goede Vrijdag), 12.00 uur 
Het Offer is een centraal thema van de mensenwijdingsdienst. Je zou kunnen zeggen dat daar twee offerstromen 
samen willen vloeien: het offer dat Christus brengt en het offer dat wij als mensen kunnen brengen. 
Wat is een offer eigenlijk? Waarin kunnen we het offer van Christus ervaren? Wat hebben we als mensen dat we 
kunnen offeren? Hoe willen Christus-offer en het offer van ons mensen samenvloeien? 
In deze Stille Week hebben we gelegenheid om gezamenlijk het wezen van het Offer van verschillende kanten te 
onderzoeken. 
 
 



Lezing van het Lijdensevangelie volgens Mattheüs 
Vrijdag 3 april (Goede Vrijdag), 15.00 uur 
Op deze Goede Vrijdag wordt op het “negende uur” het Lijdensevangelie volgens Mattheüs gelezen van het altaar 
in de vorm van een cultische afsluiting. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ottoline van der Kreek. 

Feestelijke Paas-potluck 
Zondag 5 april (1e Paasdag), aansluitend aan de mensenwijdingsdienst. 
Na de Paasdienst is er gelegenheid tot een feestelijke Paasbrunch voor iedereen, waarvan u zelf mede het menu 
kunt bepalen. Verras elkaar door voor de anderen iets lekkers mee te nemen. Hartig of zoet, al uw smakelijke 
bijdragen aan de Paastafel zijn van harte welkom! 

Paastuintje met Paasgrot 
Zondag 12 april, 10.00 uur 
Op deze “octaaf van Pasen” is er voor kinderen en ouders een Paastuintje met Paasgrot. 
Een fleurig pad leidt je op je weg. Wat ontmoet je, als je door het donker naar het licht gaat? 

Bezoek van de Noordelijke gemeenten aan de gemeente Oldenburg (D) 
Zaterdag 18 april 
Op deze zaterdag zijn wij, samen met de gemeenten Groningen en Meppel, weer welkom om de gemeente in 
Oldenburg te bezoeken. Het bezoek begint aldaar met de mensenwijdingsdienst om 11.00 uur. 
De Sophienkirche van de Christengemeenschap in Oldenburg is gelegen aan Ulmenstraße 29. De afstand van 
Leeuwarden is een kleine 200 km. 
De gemeente en de priesters Ilse Wellershoff-Schuur en Andreas Büttner heten ons van harte welkom  Nadere 
details over het programma worden nog bekend gemaakt, evenals een intekenlijst voor carpoolen. 

De Herrezene in deze tijd 
Zondag 19 april, 12.00 uur 
Na de Opstanding verkeerden de leerlingen veertig dagen met de Herrezene, totdat met Hemelvaart “een wolk 
hem aan hun ogen onttrok”. 
Waar is de Herrezene nu? Waar kunnen we Hem en zijn opstandingskracht in deze tijd ervaren? 

Instemmen met meerstemmige zang 
Zondag 3 mei, 12.15 uur 
Vandaag, na de ontmoeting bij koffie en thee, gaan we verder met het uitproberen van meerstemmige zang. We 
warmen op met wat we eerder gezongen hebben en proberen dan een nieuw 4-stemmig stuk. 

Ouder(e) worden 
Zondag 17 mei, 12.00 uur 
Vanaf het moment dat we op aarde geboren worden, worden we iedere dag ouder. Iedere levensfase die we 
doorlopen heeft zijn eigen uitdagingen en mogelijkheden. Er komt een moment dat je werkzame leven achter je 
ligt en dat je sneller tegen beperkingen van je lichamelijkheid aanloopt. Ook deze levensfase vraagt om een nieuwe 
verhouding te vinden tot je ontwikkelende zelf, je sociale verhoudingen en je plaats in de wereld. Op deze zondag 
verkennen we de uitdagingen en onderzoeken de mogelijkheden die we in deze levensfase ervaren, wellicht als 
opmaat op een vervolg. 
 
 



De tongen los 
Maandag 25 mei (2e Pinksterdag), 12.00 uur 
In de Handelingen van de Apostelen wordt bij het Pinkstergebeuren (Hand 2, 1-12) beschreven dat er “tongen als 
van vuur” verschenen, die op ieder van de aanwezigen kwamen. Deze vurige tongen maakte ook de tongen van de 
leerlingen los: ze begonnen in een taal te spreken die ieder mens als zijn eigen taal kon horen. 
Kan dit ook onze tongen losmaken? Hoe spreek je uit, over de Geest? Hoe kan je spreken in een taal die de ander 
verstaat? 

Het Triniteits-epistel met nieuwe blik 
Zondag 31 mei, 12.00 uur 
De eerste zondag na Pinksteren is in het liturgisch jaar van de kerkelijke traditie gewijd aan de Triniteit. In de cyclus 
van feesttijden in de Christengemeenschap treedt maar liefst vier keer een periode op waarin het Triniteits-epistel 
klinkt. 
Deze “Triniteits-zondag” is een mooie gelegenheid om te onderzoeken hoe die blik op de Triniteit, die het epistel 
geeft, door het jaar heen een onderliggende dragende kracht kan zijn. 

Inleven in: de genezing van de kromme vrouw en van de verdorde hand 
Zondag 21 juni, 12.00 uur 
Het naspelen van gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament is een bijzondere manier om je in te leven in de 
ontmoetingen met de Christus Jezus. Deze zondag richten we ons op de genezing van de kromme vrouw (Lukas 13, 
10-17) en van de verdorde hand (Lukas 6, 6-11). 

AGENDA  
 Woensdag 25 mar 9.30 

11.00 
 

18.30 

Mensenwijdingsdienst 
Overleg Noord-Nederlandse 
besturen  
De Vraag van Pilatus 

   

 Zaterdag 28 mar 10.00 Zaaien van het Paasgraan    
Stille Week Zondag 29 mar  Geen diensten (Palmzondag) Mattheüs 21 1-11 
 Maandag 30 mar 10.30 

12.00 
Mensenwijdingsdienst 
Het Offer 

Markus 11 12-19 

 Dinsdag 31 mar  
14.00 

Geen dienst 
Lezen voor gestorvenen 

Mattheüs 22 15-40 

 Woensdag 1 apr 10.30 
12.00 

Mensenwijdingsdienst 
Het Offer 

Markus 14 3-11 

 Donderdag 2 apr  Geen dienst Lukas 23 13-32 
 Vrijdag 3 apr  

10.30 
12.00 
15.00 

Goede Vrijdag 
Mensenwijdingsdienst 
Het Offer 
Lezing Lijdensevangelie volgens 
Mattheüs 

Johannes 19 1-15 

 Zaterdag 4 apr  Geen dienst Johannes 19 16-42 
Paastijd Zondag 5 apr  

9.00 
9.45 

10.30 
aansl. 

1e Paasdag 
Paasontbijt 
Zondagsdienst voor kinderen 
Mensenwijdingsdienst 
Feestelijke Paas-potluck 

Markus 16  

 Maandag 6 apr  
 

2e Paasdag 
Geen dienst 

   



11.00 Gebeds- en stiltemoment 
 Woensdag 7 apr  Geen dienst    
 Zondag 12 apr  

10.00 
Geen diensten 
Paastuintje 

Johannes 20 10-29 

 Maandag 13 apr 11.00 Gebeds- en stiltemoment    
 Woensdag 15 apr 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Perikopengespreksgroep 

   

 Zaterdag 18 apr  Bezoek aan Oldenburg (D)    
 Zondag 19 apr 10.30 

12.00 
Mensenwijdingsdienst 
De Herrezene in deze tijd 

Johannes 10 1-21 

 Maandag 20 apr 11.00 Gebeds- en stiltemoment    
 Woensdag 22 apr  Geen dienst    
 Zaterdag 25 apr 14.00 Kleuren in de cultus    
 Zondag 26 apr  Geen diensten Johannes 15 1-27 
 Maandag 27 apr 11.00 Gebeds- en stiltemoment    
 Dinsdag 28 apr 14.00 Lezen voor gestorvenen    
 Woensdag 29 apr 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Nagesprek 

   

 Zaterdag 2 mei 10.00 Gemeenteraad    
 Zondag 3 mei 9.00 

9.45 
10.30 
aansl. 
12.15 

Verhaal voor de kinderen 
Zondagsdienst voor kinderen 
Mensenwijdingsdienst 
Samenzijn in de gemeentezaal 
Meerstemmige zang 

Johannes 16 1-33 

 Maandag 4 mei 11.00 Gebeds- en stiltemoment    
 Woensdag 6 mei  Geen dienst    
 Zondag 10 mei  Geen diensten Johannes 14 1-31 
 Woensdag 13 mei 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Perikopengespreksgroep 

   

Hemelvaart Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag 
Geen dienst 

Johannes 16 23-33 

 Zondag 17 mei 10.30 
12.00 

Mensenwijdingsdienst 
Ouder(e) worden 

idem   

 Maandag 18 mei 11.00 Gebeds- en stiltemoment    
 Woensdag 20 mei  Geen dienst    
Pinksteren Zondag 24 mei  1e Pinksterdag 

Geen diensten 
Johannes 14 23-31 

 Maandag 25 mei  
9.45 

10.30 
12.00 

2e :Pinksterdag 
Pinksterdienst voor kinderen 
Mensenwijdingsdienst 
De tongen los 

   

 Dinsdag 26 mei  
9.30 

10.45 
14.00 

“3e Pinksterdag” 
Mensenwijdingsdienst 
Nagesprek 
Lezen voor gestorvenen 

   

Trinitarisch Woensdag 27 mei  Geen dienst    
 Zaterdag 30 mei 14.00 Kleuren in de cultus    
 Zondag 31 mei 10.30 

12.00 
Mensenwijdingsdienst 
Het Trititeits-epistel met nieuwe 
blik 

Johannes 3 1-21 

 Maandag 1 juni 11.00 Gebeds- en stiltemoment    



 Woensdag 3 juni 9.30 
10.45 

Mensenwijdingsdienst 
Nagesprek 

   

 Zondag 7 juni 9.00 
9.45 

10.30 
aansl. 

Verhaal voor de kinderen 
Zondagsdienst voor kinderen 
Mensenwijdingsdienst 
Samenzijn in de gemeentezaal 

Johannes 4 1-26 

 Woensdag 10 juni  Geen dienst    
 Zondag 14 juni  Geen diensten Johannes 1 43-51 
 Maandag 15 juni 11.00 Gebeds- en stiltemoment    
 Woensdag 17 juni 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Perikopengespreksgroep 

   

 Zondag 21 juni 10.30 
12.00 

Mensenwijdingsdienst 
Inleven in genezingen 

Johannes 17  

 Maandag 22 juni 11.00 Gebeds- en stiltemoment    
 Dinsdag 23 juni 14.00 Lezen voor gestorvenen    
Johanni Woensdag 24 juni  Geen dienst    
 Zondag 28 juni  Geen diensten    
 Maandag 29 juni 11.00 Gebeds- en stiltemoment    
         
         
         

 

Cultische feesttijden 
Lijdenstijd Zondag 8 maart t/m zaterdag 4 april 
Paastijd Zondag 5 april t/m woensdag 13 mei 
Hemelvaartstijd Donderdag 14 mei t/m zaterdag 7 23 mei 
Pinksteren Zondag 24 mei, ma 25 mei, di 26 mei 
Trinitarisch Woensdag 27 mei t/m dinsdag 23 juni 
Johannestijd Woensdag 24 juni t/m zaterdag 25 juli 

  
 
  

Liederen in de mensenwijdingsdienst        
Tijd:  Na het offer:  Nr. Na de communie:  Nr. 

Lijdenstijd Waardig is het Lam  Dood noch leven  
Paastijd Verrezen is de Heer  Te midden van ons  
Hemelvaartstijd Tot de hoogten  God is liefde  
Pinksteren Wij hebben niet ontvangen  God is liefde  
Trinitarisch Groot en vol wonderen  De God van de vrede  
Johannestijd Zie ons aan in uw offer verenigd  Te midden van ons  

 

Verhalen en zondagsdienst voor de kinderen  
Voor vragen en info:  
Hinke de Boer: 06 23495505 (telefoon en Whatsapp)  of op haar vaste lijn 0511 - 432 009 



Hinke heeft een WhatsApp groep waarmee je altijd op de hoogte blijft van alle activiteiten voor kinderen.  
Aanmelden op deze groep bij haar.  
Zingen in de zondagsdienst voor de kinderen: ook de liederen worden per Whatsapp bekend gemaakt 

 

priester 
Bart Hessen 
Contact: 
E-mail: b.hessen@christengemeenschap.nl  
Telefoon:  06-21638394 / 05946-59558 
Geen WhatsApp 

 
   
 


