De Christengemeenschap
De Kristenmienskip

programma en agenda oktober — december 2025

Digitaal bericht

Ons gemeentebericht is digitaal. Als je geabonneerd bent op het bericht en je e-mailadres ons bekend is sturen wij
je een kennisgeving wanneer er een nieuw bericht klaar staat of als er belangrijke wijzigingen of updates zijn. Een
extract van dit gemeentebericht staat op de website en is daar dus altijd te vinden. Daarnaast wordt er, sinds deze
zomer, ook weer een gedrukt gemeentebericht verspreid.

Van het convent

“leder einde is weer een nieuw begin” Deze zinsnede is zo bekend, dat het bijna een gemeenplaats begint te
worden. Makkelijk gezegd, maar kun je het ook naar waarheid beleven? Kan je, wanneer een levensfase of een
ontwikkeling ten einde loopt, door de gevoelens van pijn of verlies heen, de blik vooruit richten?
In de herfst, wanneer in de natuur om ons heen de doodskrachten steeds meer zichtbaar worden, wordt onze
aandacht gericht op de gestalte van de aartsengel Michaél. In het epistel vernemen we zijn wenk om hem te
volgen en een hoger inzicht te krijgen in de “daad die schiep het leven uit de dood” op Golgotha. Daarmee wijst hij
niet alleen op een daad die in het verleden heeft plaatsgevonden, maar ook op de opstandingskracht die daarmee
in de mensheid is gevloeid. Op die kracht die in de mensenziel te vinden is die, door het dal heen ook een weg
omhoog kan vinden.
De kleuren van de gewaden in de Michaéltijd, de zachte kleuren van perzikbloesem en het lichte groen, zou je
kunnen beleven als een naklank van het krachtige rood en groen van de Paastijd. Maar ook als een zacht
vermoeden van de kracht van de Paastijd van de toekomst. Mogen we met Michaél onze blik richten, met
dankbaarheid naar het verleden en vertrouwen naar de toekomst.
Een gezegende herfsttijd gewenst!

Bart Hessen

Dienstenrooster

Diensten in de weekeinden:

Mensenwijdingsdiensten worden gehouden op de eerste en de derde zondag van de maand (om 10.30 u).

De zondagsdienst voor kinderen wordt (m.i.v. september 2025) gehouden op de eerste zondag van de maand (om
9.45 u), behalve in de zomervakantie.

Als een maand een 5° zondag heeft, wordt per keer bekeken of er dat weekend een dienst op zaterdag of op
zondag zal zijn.

Diensten op de weekdagen

Deze diensten worden om de week op woensdag gehouden, steeds op de woensdagen voorafgaand aan een
dienst op de zondag. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.

Activiteiten na de mensenwijdingsdienst op zondag

Op de derde zondag van de maand is er, na de mensenwijdingsdienst en na een pauze met koffie en thee in de
gemeentezaal, vanaf 12.00 uur gelegenheid tot gesprek rond een gegeven thema. Dit duurt tot uiterlijk 12.45 u.



Op de eerste zondag van de maand, na de zondagsdienst voor kinderen en de mensenwijdingsdienst, is er ruimte
voor ontmoeting bij koffie en thee in de gemeentezaal.

Uiteraard is er geen enkele verwachting of verplichting ten aanzien van deelname aan activiteiten na de
mensenwijdingsdienst: iedereen is vrij om al dan niet aan activiteiten of diensten deel te nemen.

Gebeds- en stiltemoment op de maandag

ledere maandag, om 11.00 uur

Sinds de oorlog in Oekraine is begonnen komen we elke maandag bij elkaar voor een meditatiemoment voor de
vrede.

Het is er in de wereld niet vrediger op geworden.... We merken dat het ons innerlijk versterkt om hier elke week
gezamenlijk een kort moment bij stil te staan. en vinden het een noodzakelijke bijeenkomst.

We steken elk een kaarsje aan en luisteren naar een kort muzikaal fragment. Een van ons leest een vaste tekst uit
het nieuwe testament en sluiten na ca. 20 minuten stilte af met het “Heer ontferm u” en het Onze Vader’.

l.v.m. het wisselen van de seizoenen, doen we dit in de zomer op de avond en als de dagen korter worden
verhuizen we naar midden op de dag.

Op maandag 16 september is door de huidige deelnemers besloten dat het meditatiemoment qua tijd verandert.
Vanaf 22 september blijft het meditatiemoment op de maandag maar nu om 11.00 uur in de ochtend.

Eén keer in de maand hebben we na de meditatie in de kerk een bijeenkomst boven in de gemeenteruimte om
wat dieper op de zaken in te gaan.

Dit zal zijn op 27 oktober en 24 november

ledereen van harte welkom!

Info bij Jose Nagelmaker 06- 57736959

Afwezigheid van de geestelijke

Bart Hessen is afwezig van 27 t/m 30 oktober (korte vakantie) en van 17 t/m 19 november (synode Zeist). In die
perioden kunt u op zijn mobiele nummer (06-21638394) een boodschap achterlaten en wordt u zo spoedig
mogelijk teruggebeld

Tentoonstelling in de gemeentezaal

Vanaf begin oktober kunnen we genieten van de schilderijen van Tom van Loenen uit Zutphen in de hal en de
gemeenteruimte.

Het volgende schrijft hij over zijn werk en de tentoonstelling:

Schilderen is voor mij veel meer dan een hobby.

Eerst iets over mijzelf. In ben geboren in Delft en keek als kind veel naar de bruggen en grachten. De spiegelingen
vond ik prachtig. De oude lindebomen gaven hun schaduwen op de muur van de huiskamer. lk was een kijker en
ontdekte veel later dat dat van grote invloed was op mijn werk.

Na dat ik de Vrije Pedagogische Academie had gedaan werd ik Vrije Schoolleraar in Zutphen. Ik had daar 7 jaar mijn
eigen klas. In 1992 opende in Eefde het Sabi atelier. Daar kreeg ik gedurende acht jaar een intensieve opleiding bij
Corrie Haverkort en Theo Ettema. Ik schilder met acrylverf op doek. Zowel figuratief als non-figuratief. Ik merk
telkens weer dat voorop gezette ideeén minder goed werken. Het waarnemen van het schilderij wat ontstaat is
het belangrijkste. Grote penselen zijn gunstig. Ik verlies mezelf zo niet in details en het werk wordt vrijer.

Mijn website: Tom van Loenen.nl mijn schilderijen toont maar een deel van mijn werk!

Ik heb wel van een aantal schilderijen kaarten laten maken die ik bij de expositie zal neerleggen.

Mijn werk is te koop. Mijn uitgangspunt is dat het gevraagde bedrag nooit een belemmering mag zijn voor
eventuele aanschaf. Er is altijd een betaalregeling mogelijk.



Deze expositie is met 10 werken in Groningen te zien. In Leeuwarden hangen 5 werken. In beide gemeente
berichten komt dit artikel te staan.

Ik wens u veel kijkplezier.

Tom van Loenen

Onregelmatigheden in het dienstenrooster in de komende periode

Op zaterdag 29 november (5 weekend in de maand) is er om 10.30 uur een extra mensenwijdingsdienst met na de
dienst een gesprek rond het thema “Wereldrust?”.

Samen schilderen: een kunstzinnige verkenning van de kleuren tijdens de jaarfeesten van
de Christengemeenschap. De tweede ronde, door het jaar 2025/26!

In de mensenwijdingsdiensten en de seizoentafels zien we in de loop van het jaar steeds weer andere,
terugkerende kleuren, die te maken hebben met het jaarfeest van dat moment of de ‘tussentijd’, de zgn. ‘triniteit’.
Bijvoorbeeld blauw bij Advent, rood/groen bij Pasen, lila/oranje gedurende de Triniteit etc.

We bieden de komende tijd een kunstzinnige activiteit aan, op een aantal zaterdagmiddagen,

om ons actief, middels zelf te schilderen, te verdiepen in de kleuren die we bij elk jaarfeest zien.
Daarbij maken we o.a. gebruik van het werkboek wat is uitgegeven bij het boek “Kleuren in de cultus”
van Ans van Capellen en Marie Héléne van Tol.

Al schilderend gaan we de kleuren verkennen, ervaren en hier al of niet woorden aan geven, bijvoorbeeld: wat
hebben ze ons te zeggen, hoe werken ze op ons in, wat kunnen ze voor ons betekenen.

Schilder -en/of tekenervaring is niet vereist.

De data zijn: zaterdag 18 oktober (Michaéltijd), zaterdag 8 november (Triniteit), zaterdag 6 december (Advent),
zaterdag 27 december (Kersttijd), zaterdag 17 januari (Epifanie), zaterdag 14 maart (Lijdenstijd), zaterdag 25 april
(Paastijd).

Tijd: 14.00-16.00 uur

Techniek: nat-in-nat schilderen met aquarelverf

Kosten: 12,50 euro per keer

Plaats: Gemeenteruimte Christengemeenschap Leeuwarden

Door: Tineke Kelder en Bart Hessen

Graag opgeven bij Tineke Kelder 06-83972168 (Whatsapp) of mail naar c.kelder@kpnplanet.nl

Michaélviering voor het hele gezin

Zondag 12 oktober, 10.00 uur

Op deze zondagochtend in de Michaéltijd is er een viering in de gemeentezaal voor het hele gezin.
Er is een verhaal, we gaan zingen en samen gaan we planten voor de toekomst!

Het hartevuur

Zondag 19 oktober, 12.00 uur

In het invoegsel van de Michaéltijd wordt gesproken over het “hartevuur”. Dat kan herinneren aan het woord uit
het epistel van de Stille Week, waar het oord van ons hart “brandend” is. Waar brandt ons hart voor? Waarin
vinden we ons ware verlangen?


mailto:c.kelder@kpnplanet.nl

In liefdevolle herinnering: herdenkingsavond voor alle gestorvenen

Zondag 2 november, 19.30 uur

Op deze avond is er gelegenheid om aandacht te schenken aan de gestorvenen. ledereen is welkom met zijn of
haar dierbare overledenen. Er is muziek en stilte, gedichten en beweging. De avond wordt cultisch afgesloten.
Nadien is er voor wie wil gelegenheid tot ontmoeting in de gemeentezaal.

Inleven in: de eerste genezingen

Zondag 16 november, 12.00 uur

Het naspelen van gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament is een bijzondere manier om je in te leven in de
ontmoetingen met de Christus Jezus. Deze zondag richten we ons op twee van de eerste genezingen in het
Matthels-evangelie: de genezing van de melaatse en de genezing van de schoonmoeder van Petrus (Mt. 6).

Ledenvergadering aan het einde van het kerkelijk jaar

Zaterdag 22 november, 10.00 uur (inloop v.a. 9.30 u)

Op deze ledenvergadering kijken we terug op het cultische jaar en kijken we vooruit naar het jaar dat voor ons ligt.
Dat doen we onder andere middels de begroting voor 2026. Daarnaast kijken we naar het 100-jarig jubileum van
de Christengemeenschap in Nederland en het 70-jarig jubileum van onze gemeente van het komend jaar. We
bespreken de voortgang van de initiatieven die al lopen en onze verdere wensen voor dit bijzondere jaar.

Wereldrust?

Zaterdag 29 november, 12.00 uur

Begin oktober liet de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een bericht uitgaan over het “hypernerveuze”
karakter van onze samenleving in deze tijd en dat daardoor ruimte ontbreekt voor “creativiteit, bezinning en echt
contact”. In het epistel van de Adventstijd wordt gesproken over “wereldrust” waarin het hoopgevend
toekomstwoord klinkt. Op deze laatste dag voor de Adventstijd kunnen we gezamenlijk op zoek gaan naar wegen
om tot die wereldrust door te dringen.

Adventsviering voor jong en oud

Zondag 30 november, 16.00 uur

Op deze eerste zondag van de Adventstijd is er een Adventsviering voor jong en oud. Het Adventsspel rond de
geboorte van Johannes de Doper en van Jezus wordt opgevoerd, er wordt gezongen en terwijl het buiten donker
wordt groeit het licht van binnen.

Sterren vouwen

Zondag 7 december, 12.00 uur

Op deze tweede zondag in de Advent kunnen we, ter voorbereiding op de Kersttijd, met Tineke Kelder gezamenlijk
sterren vouwen. Papier in verschillende kleuren is aanwezig. Een mooie manier om samen te werken aan een
fonkelende Kerst!

Religieuze vernieuwing?

Zondag 21 december, 12.00 uur

De volledige naam van de Christengemeenschap luidt: “De Christengemeenschap, beweging tot religieuze
vernieuwing”. In 2026 bestaat de Christengemeenschap in Nederland 100 jaar. Waar zoek ik, waar ervaar ik
religieuze vernieuwing? Voel ik dat ik deelheb aan beweging?



AGENDA

Michaéltijd

Trinitarisch

Advent

Zondag

Maandag
Woensdag
Zondag

Maandag
Dinsdag
Woensdag

Zaterdag
Zondag

Maandag
Woensdag
Zondag
Maandag
Woensdag

Zondag

Maandag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Zondag

Maandag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Woensdag

Zaterdag

Zondag

Maandag

12

13
14
15

18
19

20
22
26
27
29

O oo Ul w

10
11
12

16

17
19
22
23
24
26

30

1

okt

okt
okt
okt

okt
okt
okt

okt
okt

okt
okt
okt
okt
okt

nov

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

nov

nov
nov
nov
nov
nov
nov

nov

nov

dec

9.00
9.45
10.30
12.00
19.00

10.00
11.00
14.00

9.30
10.45
14.00
10.30
12.00
11.00

11.00
9.30
10.45
9.00
9.45
10.30
aansl.
19.30
11.00

14.00

11.00
14.00

9.30
10.45
10.30
12.00
11.00

10.00

11.00

9.30
10.45
10.30
12.00

16.00
11.00

Mensenwijdingsdienst

De Vrije Kracht
Verhaal voor de kinderen
Zondagsdienst voor kinderen
Gebeds- en stiltemoment
Geen dienst

Geen diensten
Michaélviering voor het hele gezin
Gebeds- en stiltemoment
Lezen voor de gestorvenen
Mensenwijdingsdienst
Nagesprek
Kleuren van de cultus
Mensenwijdingsdienst

Het hartevuur
Gebeds- en stiltemoment
Geen dienst

Geen diensten
Gebeds- en stiltemoment
Mensenwijdingsdienst
Perikopengespreksgroep
Verhaal voor de kinderen
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Ontmoeting in de gemeentezaal
In liefdevolle herinnering
Gebeds- en stiltemoment
Geen dienst
Kleuren van de cultus

Geen diensten
Gebeds- en stiltemoment
Lezen voor de gestorvenen
Mensenwijdingsdienst
Nagesprek
Mensenwijdingsdienst
Inleven in: de eerste genezingen
Gebeds- en stiltemoment
Geen dienst
Ledenvergadering

Geen diensten
Gebeds- en stiltemoment
Mensenwijdingsdienst
Perikopengespreksgroep
Mensenwijdingsdienst
Wereldrust?

Geen diensten
Adventsviering voor jong en oud
Gebeds- en stiltemoment

Mattheds

Openbaring

Efeziérs

Openbaring

Openbaring

Openbaring

Openbaring

Openbaring

Lukas

22

12

19

21

22

21

1-14

10-19

11-16

9-20

7-13

25-36



Woensdag | 3 | dec | 9.30
10.45
Zaterdag 6 dec | 14.00
Zondag 7 dec | 9.00
9.45
10.30
12.00
Maandag 8 dec | 11.00
Dinsdag 9 dec | 14.00
Woensdag | 10 | dec
Zondag 14 | dec
Maandag | 15 | dec | 11.00
Woensdag | 17 | dec | 9.30
10.45
Zondag 21 dec | 10.30
12.00
Maandag | 22 | dec | 11.00

Cultische feesttijden

Mensenwijdingsdienst
Nagesprek

Kleuren in de cultus
Verhaal voor de kinderen
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Sterren vouwen

Gebeds- en stiltemoment
Lezen voor de gestorvenen
Geen dienst

Geen diensten

Gebeds- en stiltemoment
Mensenwijdingsdienst
Perikopengespreksgroep
Mensenwijdingsdienst
Religieuze vernieuwing?
Gebeds- en stiltemoment

Michaéltijd | Maandag 29 september t/m zaterdag 1 november
Trinitarisch | Zondag 2 november t/m zaterdag 29 november
Advent Zondag 30 november t/m woensdag 24 december

Liederen in de mensenwijdingsdienst

Tijd: Na het offer: Nr. | Na de communie: Nr.
Michaéltijd | Weerklonken heeft de roep De God van de vrede
Trinitarisch | Waardig is het Lam Dood noch leven

Advent O neig uw oor tot mij God is liefde

Verhalen en zondagsdienst voor de kinderen
Voor vragen en info:
Hinke de Boer: 06 23495505 (telefoon en Whatsapp) of op haar vaste lijn 0511 - 432 009

Hinke heeft een WhatsApp groep waarmee je altijd op de hoogte blijft van alle activiteiten voor kinderen.

Aanmelden op deze groep bij haar.

Zingen in de zondagsdienst voor de kinderen: ook de liederen worden per Whatsapp bekend gemaakt

priester

Bart Hessen
Contact:

E-mail: b.hessen@christengemeenschap.nl
Telefoon: 06-21638394 / 05946-59558
Geen WhatsApp

Filippenzen
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