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Beste leden en vrienden,

In deze buitengewone tijd, waarin de meesten van ons aan het altaar met een onzichtbare gemeente
door de Stille Week en Pasen zullen gaan, willen wij u allen een zeer hartelijke groet sturen, om op
die manier onze innerlijke verbondenheid en saamhorigheid uit te drukken. De uitdagingen zijn voor
een ieder ‒ in zijn eigen gemeente, zijn eigen land en zijn persoonlijke lot ‒ zeker heel verschillend.
En toch kunnen we ook beleven dat we allemaal samen door deze situatie heen gaan, die voor ons
allen volkomen nieuw is en waarmee we moeten leren omgaan.

Deze groet gaat vergezeld van de afbeelding van een icoon. Te zien is de aartsengel Michaël
die niet alleen het zwaard van heldere gedachten in zijn handen houdt, maar ook de kelk! Hij is de
wachter voor het wijdingsoffer. Met het kruis op zijn voorhoofd en het kruis half zichtbaar op zijn
borst,  staat hij  in dienst van Christus. Dit aspect van Michael, als drager van onze kelk,  kan het
Paasfeest dit jaar een bijzondere ernst verlenen. Moge dit Paasfeest ons moed en innerlijke kracht
schenken.

Zo wensen we u juist in deze tijd een innerlijk vreugdevol, wereldomspannend feest van de
Opstanding toe. Met een van hoop vervulde groet denken we aan u! Misschien leidt alles waarvan
we nu ongewild moeten afzien, dit moeten beperken van onze werkzaamheid er wel toe dat er zoveel
toekomstige energie vrijkomt, dat we in onze gehele Christengemeenschap onze 100ste verjaardag
met nog veel meer vreugde en bewustzijn zullen kunnen vieren.

Met heel hartelijke groeten,
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